
GẶP GỠ 22

ĐIỀU RĂN THỨ HAI:

TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA



Kiểm Tra Gặp Gỡ 21: 

ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT (2):

THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA



Câu 1: Chúng ta phải thờ phượng

Thiên Chúa thế nào?

T. Chúng ta phải suy phục, tôn thờ, 

chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa với

hết lòng thành kính.



Câu 2: Trong các việc thờ phượng, 

việc nào hoàn hảo nhất?

T. Cử hành thánh lễ là việc hoàn hảo
nhất, vì trong đó, chúng ta kết hợp với
hy lễ của Chúa Giêsu mà dâng lên
Thiên Chúa bản thân, cuộc sống và mọi
việc chúng ta làm.



Câu 3: Có những tội nào nghịch điều răn thứ nhất?

T. Có những tội này:

Một là thờ các loài thụ tạo,

Hai là mê tín dị đoan, bói toán và ma thuật,

Ba là cố tình thử thách Thiên Chúa,

Bốn là phạm sự thánh,

Năm là buôn thần bán thánh,

Sáu là chối bỏ Thiên Chúa,

Bảy là cho rằng con người không thể biết gì về Thiên

Chúa.



KIỂM TRA THỰC HÀNH

Mỗi khi đi qua nhà thờ, 

em có cúi đầu chào Chúa không?



Một lòng thờ Chúa tối cao,

Hết lòng suy phục tôn thờ tạ ơn.



“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa

là Thiên Chúa của ngươi và

phải thờ phượng một mình

Ngài mà thôi.” (Mt 4,10b)



CHUẨN BỊ NGHE LỜI CHÚA



Mỗi người chúng ta đây đều có
một cái tên. Tên gọi là để phân
biệt mình với người khác. Giữa
đám đông, nghe gọi tên mình,
chúng ta quay lại ngay. Ai gọi
tên chúng ta là gọi chính chúng
ta. Tên của mỗi người đều
đáng được tôn trọng.

Vậy, đối với tên của Thiên Chúa (Danh Thiên Chúa),

chúng ta phải có thái độ nào? Thiên Chúa đã dạy gì về

điều này? Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.





Bài trích sách Xuất hành (Xh 20,7)

Ngươi không được dùng danh Đức

Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách

bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha

kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.

Đó là Lời Chúa - Tạ ơn Chúa.







Hãy cho biết đoạn

Lời Chúa trên

trong sách nào?



Thiên Chúa dạy chúng

ta không được làm

điều gì đối với Danh

của Ngài?

Không được

dùng Danh

Thiên Chúa

cách bất xứng.



Nói cách khác, chúng ta 

phải có thái độ nào đối

với Danh Thiên Chúa? 

Tôn kính.



Câu 1: Điều răn thứ hai dạy chúng ta

những gì?

T. Điều răn thứ hai dạy

chúng ta tôn kính Danh Thiên

Chúa, vì Danh Thiên Chúa là

thánh.



Vì Danh Thiên Chúa là thánh. 
Thiên Chúa là Đấng vô cùng
cao cả, vô cùng thánh thiện

nhưng Ngài lại muốn tỏ mình
cho chúng ta, muốn gần gũi

thân tình với chúng ta.

Tại sao chúng ta phải tôn kính Danh Thiên Chúa? 



Điều răn thứ nhất dạy chúng ta 
yêu mến Thiên Chúa trên hết
mọi sự. Điều răn thứ hai dạy

chúng ta phải hết lòng tôn kính
khi nhắc đến Danh Thiên Chúa.



Câu 2: Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai?

T. Có những tội này:

Một là sử dụng Danh Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Đức

Mẹ và các thánh cách bất xứng.

Hai là không giữ những điều đã thề hứa nhân danh

Thiên Chúa.

Ba là xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh.

Bốn là lấy Danh Thiên Chúa làm chứng cho một điều

gian dối.



Ý thứ nhất: “Sử dụng Danh Thiên Chúa, Chúa

Giêsu, Đức Mẹ và các thánh cách bất xứng”

Nghĩa là không kêu tên Thiên Chúa, Chúa

Giêsu, Đức Mẹ và các thánh cách vô cớ dù

không có ý phạm thượng cũng là thiếu tôn

kính đối với các Ngài.



Ý thứ hai: “Không giữ những điều đã thề

hứa nhân danh Thiên Chúa”.

Nghĩa là lấy Danh Thiên Chúa để thề hứa, 

nhưng rồi không giữ lời thề là coi thường

Thiên Chúa và xúc phạm đến Danh Ngài.



Ý thứ ba: “Xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội

Thánh”. 

Nghĩa là chúng ta không được dùng lời lẽ, 

hành động để vu khống, xúc phạm Thiên

Chúa và Hội Thánh.



Ý thứ bốn:“Lấy Danh Thiên Chúa làm

chứng cho một điều gian dối”

Nghĩa là phải sống theo sự thật vì chúng ta 

là con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy: 

“Có thì phải nói có, không thì phải nói

không” (Mt 5,37). Do đó, chúng ta không

được lấy Danh Thiên Chúa để làm chứng

cho bất cứ một điều dối trá nào.



Câu 3: Việc đặt tên thánh khi lãnh bí

tích Rửa tội có ý nghĩa gì?

T. Có 2 ý nghĩa này:

Một là chúng ta được chính thức có tên trong

Hội Thánh;

Hai là chúng ta có ý xin vị thánh bổn mạng

chuyển cầu, đồng thời cố gắng noi gương

nhân đức của ngài.



Em nào đã tham

dự nghi thức rửa

tội cho các em bé? 



Khi rửa tội, linh mục

vừa đổ nước trên trán

vừa đọc câu gì? 

Tên thánh của em bé và

câu “Cha rửa con nhân

danh Cha và Con và

Thánh Thần



Trong bí tích Rửa tội, Danh

Thiên Chúa thánh hoá con 

người, con người được gia

nhập và chính thức có tên

trong Hội Thánh.



Khi lãnh bí tích Rửa tội, 

chúng ta nhận một vị thánh

làm bổn mạng, có ý xin vị

thánh đó chuyển cầu, đồng

thời cố gắng noi gương nhân

đức của ngài.



Câu 4: Để tôn vinh Danh Thiên Chúa

trong mọi sự, chúng ta nên làm gì?

T. Chúng ta nên làm dấu thánh giá khi

khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi

kinh nguyện cũng như mọi việc làm.



Khi Khi ngồi vào bàn ăn

cơm, trước tiên em làm gì?

Làm dấu thánh giá.



Khi lãnh bí tích Rửa tội, 

chúng ta trở thành người

Kitô hữu. Người Kitô hữu

thường làm dấu thánh giá

khi khởi đầu ngày sống, 

khởi đầu mọi kinh nguyện

cũng như mọi việc làm. 

Làm dấu thánh giá.



Làm dấu thánh giá là để

tôn vinh Danh Thiên Chúa,

xin ơn Chúa trợ lực giúp

chúng ta sống đẹp lòng

Chúa. Đặc biệt, khi gặp

thử thách, khó khăn, cám

dỗ, làm dấu thánh giá để

tăng thêm sức mạnh giúp

chúng ta vững vàng trong

niềm tin yêu Chúa.
Làm dấu thánh giá.



Em hãy chọn những từ sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:

Chúa Thánh Thần, Bêlem, Đức Maria, cha nuôi



Câu 1: Điều răn thứ hai dạy chúng ta

những gì?

T. Điều răn thứ hai dạy chúng

ta tôn kính Danh Thiên Chúa,

vì Danh Thiên Chúa là thánh.



Câu 2: Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai?

T. Có những tội này:

Một là sử dụng Danh Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Đức

Mẹ và các thánh cách bất xứng.

Hai là không giữ những điều đã thề hứa nhân danh

Thiên Chúa.

Ba là xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh.

Bốn là lấy Danh Thiên Chúa làm chứng cho một điều

gian dối.



Câu 3: Việc đặt tên thánh khi lãnh bí

tích Rửa tội có ý nghĩa gì?

T. Có 2 ý nghĩa này:

Một là chúng ta được chính thức có tên trong

Hội Thánh;

Hai là chúng ta có ý xin vị thánh bổn mạng

chuyển cầu, đồng thời cố gắng noi gương

nhân đức của ngài.



Câu 4: Để tôn vinh Danh Thiên Chúa

trong mọi sự, chúng ta nên làm gì?

T. Chúng ta nên làm dấu thánh giá khi

khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi

kinh nguyện cũng như mọi việc làm.



Lạy Chúa, Danh Chúa thật cao cả, đáng ca
tụng đến muôn ngàn đời. Xin cho chúng
con biết ca tụng Danh Chúa mọi nơi, mọi
lúc với tất cả lòng thành của chúng con.
Amen.



Hát: NGÀN DÂN ƠI (Kim Long)

ĐK: Ngàn dân ơi, đàn hát lên ca tụng

Chúa! Vì danh Chúa thật hiển vinh, uy

phong Người vượt trên đất trời.

1. Ngàn tầng trời cao, hãy hát lên ca tụng

Chúa! Từ nơi cửu trùng, ngợi khen Chúa

hiển vinh muôn đời!

2. Từng đoàn hùng binh, hãy hát lên ca 

tụng Chúa! Và muôn sứ thần, ngợi khen ...





Câu 1: Sau khi phục sinh

bốn mươi ngày, Chúa Giêsu

đi đâu?

T. Chúa Giêsu lên trời, ngự

bên hữu Chúa Cha.

Hát: KHI CON YÊU NGÀI

(Võ Tá Khánh, Quang Uy)

Khi con yêu ai, con thường nhắc

đến tên hoài. Khi con yêu Ngài, tên

Ngài giữ gìn trong tim. Ghi nhớ

như in tên Ngài luôn mãi không

phai. Siêng năng rước Ngài làm

chủ trái tim của con. (Nối lửa cho

đời, tuyển tập 7, bài 57 trang 35).



THỰC HÀNH 

Mỗi khi làm dấu thánh giá, em chú ý 

làm cách nghiêm trang, sốt sắng.



Yêu ai ta nhớ tên hoài

Yêu Chúa ta tạc tên Ngài trong tim.



Ngươi không được dùng danh Đức

Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách

bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha

kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.

(Xh 20,7)



Dặn Dò





HẸN GẶP LẠI CÁC EM  

TRONG GIỜ HỌC GẶP GỠ TỚI
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