
DÂN CHÚA MONG ĐỢI ĐẤNG CỨU THẾ 

GẶP GỠ 13 



LẠY  

CHÚA 

THÁNH 

THẦN 



Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy 

đến cùng chúng con, để giờ 

học hôm nay giúp chúng con 

chăm chỉ. Học Lời Chúa ban 

cho con, tập Lời Chúa trao cho 

con mến yêu mọi người. 



Học giáo lý cho con 

nguồn sống và an vui. 

Học giáo lý hôm nay 

hạnh phúc đến trong 

con. 



KIỂM TRA GẶP GỠ 12 

  LỄ VƯỢT QUA VÀ GIAO ƯỚC SINAI 
 

 



T. Là lễ kỷ niệm việc Thiên Chúa cứu dân 

Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. 
 

Câu 1: Lễ Vượt qua của dân Israel là lễ gì? 



Câu 2: Lễ Vượt qua báo trước điều gì? 

T. Lễ Vượt qua báo trước việc Chúa 

Giêsu chết và sống lại để cứu chúng ta 

khỏi ách nô lệ tội lỗi. 



Câu 3: Giao ước Sinai là gì? 

T. Là cam kết giữa Thiên Chúa và dân 

Israel ở núi Sinai. Tại đây, Thiên Chúa 

nhận Israel làm dân riêng và hứa sẽ che 

chở họ, còn dân thì hứa trung thành thờ 

phượng một mình Thiên Chúa và giữ trọn 

Luật Ngài ban. 
 

 



Câu 4: Luật của Thiên Chúa được 

tóm tắt trong những điều nào? 

T. Luật của Thiên Chúa được tóm tắt 

trong Mười điều răn: Thứ nhất:  Thờ 

phượng một Đức Chúa Trời và kính mến 

Người trên hết mọi sự. 



Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô 

cớ. Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật. 

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ. Thứ năm:  

Chớ giết người. 

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy:

 Chớ lấy của người. 



Thứ tám: Chớ làm chứng dối. 

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. Thứ 

mười: Chớ tham của người. 

Mười điều răn ấy tóm lại hai điều mà 

chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời 

trên hết mọi sự, sau lại yêu người như 

mình ta vậy. 



 

KIỂM TRA THỰC HÀNH  

Em có chu toàn bổn phận 

Học hành, phụ giúp cha 

mẹ,... của mình không? 



Một là yêu Chúa ngày đêm 

Hai là yêu mến anh em thật lòng. 



“Giờ đây, nếu các ngươi thực sự 

nghe tiếng Ta và giữ giao ước của 

Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi 

sẽ là sở hữu riêng của Ta.”  

(Xh 19,5) 



CHUẨN BỊ NGHE LỜI CHÚA 



Dù dân Israel không trung 

thành tuân giữ giao ước,  

Thiên Chúa vẫn luôn trung 

thành với lời hứa ban Đấng 

Cứu Thế. Ngài sai các ngôn 

sứ chuẩn bị tâm hồn dân 

chúng thế nào? 
 

Chúng ta cùng đứng lên lắng 

nghe Lời Chúa. 

 



 
 

KINH 

THÁNH 



 

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 3,2-6)   

Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là 

ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng 

ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu 

phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có 

lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng 

người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường 

cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi.  



                        Đó là Lời Chúa 

                      -Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

 

Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi 

đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải 

uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho 

phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn 

cứu độ của Thiên Chúa. 



HIỂU LỜI CHÚA 



 

Trong đoạn Tin Mừng chúng 

ta vừa nghe, thánh Luca giới 

thiệu về ngôn sứ nào?  

 

Gioan Tẩy Giả 



 

Ngôn sứ Gioan làm gì?  

 
 

Ông đi khắp vùng 

ven sông Giođan, 

rao giảng, kêu gọi 

người ta chịu phép 

rửa tỏ lòng sám hối 

để được ơn tha tội. 



Ông đã nhắc lại lời của vị ngôn 

sứ nào trong Cựu ước? 

Ngôn sứ Isaia 



Ông mời gọi mọi người thực 

hiện điều gì để chuẩn bị đón 

Đấng Cứu Thế? 

 
Phải từ bỏ những gì xấu xa, 
tội lỗi, đổi mới đời sống nên 
tốt lành để chuẩn bị đón 
Đấng Cứu Thế. 



Câu 1: Các ngôn sứ đã nói trước những gì 

về Đấng Cứu Thế? 

T. Các ngôn sứ đã nói Đấng Cứu Thế thuộc 

dòng dõi vua Đavid, sinh tại Bêlem, bởi một 

trinh nữ, là người tôi trung của Thiên Chúa, 

đầy tràn Thần Khí, phải chịu nhiều đau khổ 

và chịu chết để cứu chuộc mọi người. 



Đấng Cứu Thế xuất thân từ 

dòng dõi vua Đavid: 

Ngôn sứ Giêrêmia đã loan báo: 

“Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà 

Đavid một chồi non chính trực.  

Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người 

khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở...” 

(Gr 23,5). 

Đấng Cứu Thế xuất 

thân từ đâu? 



Sinh tại Bêlem. 

Ngôn sứ Mikha loan báo: “Phần 

ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, 

ngươi nhỏ bé nhất trong các thị 

tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ 

cho xuất hiện một vị có sứ mạng 

thống lãnh Ít-ra-en” (Mk 5,1). 

Đấng Cứu Thế sinh 

tại đâu? 



Sinh bởi một trinh nữ. 

Ngôn sứ Isaia loan báo: “Này đây 

người thiếu nữ mang thai, sinh hạ 

con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-

en” (Is 7,14). 

Đấng Cứu Thế sinh 

bởi ai? 



Người tôi trung của Thiên Chúa, đầy 

tràn Thần Khí. 

Ngôn sứ Isaia loan báo: “Đây là người 

tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển 

chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần 

khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ 

công lý trước muôn dân” (Is 42,1). 

Đấng Cứu Thế có 

đầy tràn Thần Khí 

không? 



Phải chịu nhiều đau khổ và chịu chết. 

Ngôn sứ Isaia loan báo: “Chính Người 

đã mang lấy những bệnh tật của 

chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ 

của chúng ta” (Is 53,4). “Người đã bị 

khai trừ khỏi cõi nhân sinh vì tội lỗi của 

dân... Người đã bị chôn cất giữa bọn 

ác ôn...” (Is 53, 8-9). 

Đấng Cứu Thế 

phải chịu điều gì? 



Câu 2: Dân Israel thời đó mong đợi  
   Đấng Cứu Thế như thế nào? 

T. Phần đông chỉ mong 

đợi Đấng Cứu Thế đến 

để cứu giúp họ về vật 

chất và phục hồi một 

nước Israel hùng cường 

như thời vua Đavid. 



Dân Israel bị đô hộ dưới 

ách thống trị của các đế 

quốc nên họ mong chờ 

Đấng Cứu Thế đến giải 

phóng đất nước, phục hồi 

vương quốc Israel thịnh 

vượng và hùng cường 

như thời vua Đavid. 

 



Câu 3: Kinh Thánh đã nói đến những ai 
thực sự mong đợi Đấng Cứu Thế đến để 
cứu chuộc loài người? 
 
T. Đó là những người đơn sơ, khiêm 

nhường như: Đức Maria, thánh Giuse, 

ông bà Dacaria, ông Simêon, bà Anna và 

một số người khác. 



Trong Kinh Thánh nhắc đến một số nhân vật 

tiêu biểu có tâm hồn khiêm nhường mong chờ 

Đấng Cứu Thế là Đấng Cứu Chuộc loài người. 

Mẹ Maria: “Vâng, tôi đây 

là nữ tỳ của Chúa, xin 

Chúa cứ làm cho tôi như 

lời sứ thần nói” (Lc 1,38). 



Thánh Giuse: “Bà sẽ sinh con trai và ông 

phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì 

chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi 

của họ” (Mt 1,21). 



Ông bà Dacaria: “Cả hai ông bà đều là người 

công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng 

theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, 

không ai chê trách được điều gì” (Lc 1,6). 

  



Ông Simêon: “Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một 

người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công 

chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm 

an ủi của Ít-ra-en” (Lc 2,25). 



Bà Anna: “Lại cũng có một 

nữ ngôn sứ tên là An-na,... 

Bà không rời bỏ Đền Thờ, 

những ăn chay cầu 

nguyện, sớm hôm thờ 

phượng Thiên Chúa”  

(Lc 2,36-37). 

 Những người khác: Các mục đồng, ba nhà 

đạo sĩ... 



Câu 4: Trong năm Phụng vụ, mùa nào 

giúp chúng ta sống lại tâm tình mong 

đợi Đấng Cứu Thế? 
 
 

T. Mùa Vọng là mùa giúp 

chúng ta sống tâm tình mong 

đợi Đấng Cứu Thế.  



Chúa đã đến ngày hôm qua, Chúa đang đến ngày 

hôm nay và Chúa sẽ đến ngày mai. Sống tâm 

tình Mùa Vọng là: 

• Sống lại tâm tình Israel mong đợi Chúa đã đến 

trong lịch sử, cách đây hơn 2000 năm. 

• Sống tâm tình mong chờ Chúa đến mỗi ngày 

qua Bí tích Thánh Thể và qua các biến cố đời 

thường. 

• Sống tâm tình mong chờ Chúa sẽ đến trong 

ngày tận thế. 

... 

 



Em hãy chọn những từ sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: 

 

Chúa Thánh Thần, Bêlem, Đức Maria, cha nuôi 



Câu 1: Các ngôn sứ đã nói trước những gì 

về Đấng Cứu Thế? 

T. Các ngôn sứ đã nói Đấng Cứu Thế thuộc 

dòng dõi vua Đavid, sinh tại Bêlem, bởi một 

trinh nữ, là người tôi trung của Thiên Chúa, 

đầy tràn Thần Khí, phải chịu nhiều đau khổ 

và chịu chết để cứu chuộc mọi người. 



Câu 2: Dân Israel thời đó mong đợi  
   Đấng Cứu Thế như thế nào? 

T. Phần đông chỉ mong 

đợi Đấng Cứu Thế đến 

để cứu giúp họ về vật 

chất và phục hồi một 

nước Israel hùng cường 

như thời vua Đavid. 



Câu 3: Kinh Thánh đã nói đến những ai 
thực sự mong đợi Đấng Cứu Thế đến để 
cứu chuộc loài người? 
 
T. Đó là những người đơn sơ, khiêm 

nhường như: Đức Maria, thánh Giuse, 

ông bà Dacaria, ông Simêon, bà Anna và 

một số người khác. 



Câu 4: Trong năm Phụng vụ, mùa nào 

giúp chúng ta sống lại tâm tình mong 

đợi Đấng Cứu Thế? 
 
 

T. Mùa Vọng là mùa giúp 

chúng ta sống tâm tình mong 

đợi Đấng Cứu Thế.  





TRỜI CAO (Duy Tân) 

ĐK: Trời cao, hãy đổ sương xuống, và ngàn mây 
hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao, hãy đổ 
sương xuống, và ngàn mây, hãy mưa Đấng Cứu 
Đời. 

1. Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau 
tới. Như nai đang khát, ước mong mau tìm thấy 
suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa 
ơi, đoàn con đã hối tội rồi. 





Kể chuyện: Bà Cụ và Cậu Bé 
 

Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta qua 
thiên nhiên, qua từng biến cố, qua 
người khác: Người thân trong gia 
đình, bạn bè, hàng xóm... Các em hãy 
luôn luôn sẵn sàng mở rộng cõi lòng 
để có thể đón chờ Chúa đến. 



 
Thực hành  

Em tập sống vui vẻ, yêu thương 

kính trọng cha mẹ, thầy cô và mọi 

người. 



BÀI TẬP Ở NHÀ 

Em mong đợi một 

Đấng Cứu Thế như thế 

nào? Hãy viết vào vở 

niềm mong đợi ấy. 

  

  



Giêsu, ôi Chúa thiên đường, 

Xin Ngài mau đến, muôn phương đón chờ. 



Có  tiếng  người  hô  trong  

hoang  địa: “Hãy dọn sẵn con 

đường cho Đức Chúa, sửa lối 

cho thẳng để Ngài đi.”  

(Lc 3,4b) 

 



 

Dặn Dò 
 





HẸN GẶP LẠI CÁC EM   

TRONG GIỜ GẶP GỠ TỚI 


