






1. Trong gặp gỡ 22: Gây men Tin Mừng cho bè bạn,

nhóm của em đã chọn điều thực hành nào?

2. Trong tuần

qua, các em đã

thực hiện điều

ấy ra sao?







CHUẨN BỊ 

NGHE LỜI CHÚA



Thế kỷ XIX, khoa học phát triển vượt bậc,

nhiều người họ dựa vào tiến bộ đó để chống

lại tôn giáo. Nhưng có rất nhiều Ki-tô hữu sống

đức tin mạnh mẽ như thánh Gio-an Bốt-cô,

thánh nữ Bê-na-đê-ta, thánh Tê-rê-xa. Các

ngài đã sống thánh thiện như lời khuyên của

thánh Phê-rô trong đoạn Lời Chúa sau.

Mời các em đứng lên, cùng lắng nghe Lời Chúa.





Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô Tông đồ

(1 Pr1,13-16)

Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng

trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt

niềm trông cậy vào ân sủng sẽ

được mang đến cho anh em trong
ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện.



Đó là Lời Chúa  – Tạ ơn Chúa.

Như những người con biết vâng phục, anh

em đừng chiều theo những đam mê trước

kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy

sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để

nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em,

vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh

thiện, vì Ta là Đấng Thánh.





a. Đoạn Lời Chúa vừa nghe là một chuyện

kể hay một bài giảng?

=> Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe là một

bài giảng về việc nên thánh.

b. Tìm từ ngữ chính (hoặc cụm từ chính)?

=> Những cụm từ chính: hãy chuẩn bị, hãy

tỉnh thức, hãy đặt niềm trông cậy, hãy

sống thánh thiện.

Dẫn ý từ Lời Chúa:



c. Tìm câu tóm ý hoặc câu tiêu biểu của đoạn

Lời Chúa?

=> Câu tóm ý: Câu 15

“Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn

nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi

anh em”.

d. Đặt tựa đề ngắn cho đoạn Lời Chúa?

=> Tựa đề ngắn: Hãy sống thánh thiện.





I. CÁC VỊ THÁNH TRẺ

Trong Hội Thánh có rất nhiều vị thánh trẻ, nêu

gương sáng cho tuổi trẻ chúng ta noi theo:



Giu-se Túc 

(1843-1862) 19 tuổi, thanh 

niên, người Việt Nam. 

“Chúa muốn thế nào, tôi 

xin vâng như vậy.”



Tô-ma Trần Văn Thiện

(1820-1838) 18 tuổi, chủng 

sinh, người Việt Nam. 

“Đạo dạy tôi thờ Thiên Chúa 

là đạo thật, tôi sẵn sang chịu 

chết chớ không bỏ đạo.”



An-rê Phú Yên

(1625-1644) 19 tuổi, thầy 

giảng, người Việt Nam. 

“Hãy giữ nghĩa cùng Đức 

Chúa Giê-su đến hết hơi, đền 

trọn đời.”



Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su

(1873-1897) 24 tuổi, nữ tu 

dòng Kín, người Pháp. 

Không từ chối Chúa một 

điều gì, làm những điều 

rất nhỏ nhưng với một 

tình yêu lớn.



Ma-ri-a Go-rét-ti

(1890-1902) 12 tuổi, người 

Ý. Quyết chiến đấu để bảo 

vệ đức tin khiết tịnh.



Đa-minh Sa-vi-ô

(1842-1857) 15 tuổi, học 

sinh dòng Don Bosco, 

người Ý.

“Con đường nên thánh là 

vui tươi, chuyên cần và 

phục vụ.”



II. TUỔI TRẺ CỦA CÁC VỊ THÁNH

Tuổi trẻ các vị thánh cho chúng ta thấy:

- Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta nên thánh và

Ngài luôn ban đủ phương tiện giúp ta.

- Điều then chốt là bản thân ta có muốn nên thánh

hay không?

- Nên thánh cũng là một thách đố, bởi vì nó đòi hỏi

chúng ta phải vượt thắng chính mình để cộng tác

với ơn Chúa.



Thánh 

Phê-rô Bô-ri Cao

(1808-1838)



* Thánh Phê-rô Bô-ri Cao (1808-1838)

Cậu sống trong chủng viện cũng không làm sao cho cậu

bớt tính cẩu thả và vô kỷ luật. Các biện pháp của cha giám

đốc cũng vô ích. Tuy nhiên, một lần kia Bô-ri bị một cơn

sốt trầm trọng. Trên giường bệnh, cậu có giờ nhìn lại đời

mình. Đọc cuốn niên giám của trường Thừa sai ghi lại

cuộc đời của các vị truyền giáo, cậu thấy một tia sáng chói

lòa trong tâm hồn. Từ đó, cuộc đời cậu thay đổi hẳn. Bô-ri

trở thành linh mục Hội Thừa sai Pa-ri, sang truyền giáo ở

Việt Nam. Năm 1838, ngài tử đạo tại Đồng Hới khi vừa

nhận được tin Tòa Thánh chọn làm Giám mục.



Thánh 

Phê-rô Phan-xi-cô 

Nê-rông Bắc

(1818-1860)



* Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rông Bắc (1818-1860)

Là một linh mục Hội Thừa sai Pa-ri, đến truyền
giáo tại Việt Nam từ 1849. Thời thơ ấu của Nê-
rông khá vất vả. Tuy được đi học, nhưng mỗi ngày
cậu phải ra đồng chăn súc vật, do đó chịu nhiều
ảnh hưởng xấu của các bạn. Thế nhưng một biến
cố đã thay đổi cuộc đời cậu. Năm 17 tuổi, có
người cho cậu mượn một cuốn sách đạo đức, cậu
đọc và nhận ra tiếng Chúa kêu gọi mình. Từ đó,
cậu thay đổi hẳn lối sống.



Thánh 

Giáo hoàng Pi-ô X

(1835-1914)



* Thánh Giáo hoàng Pi-ô X (1835-1914)

Thánh Giáo hoàng Piô X tên thật là Giu-se Sác-tô,

sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo

khó. Thuở nhỏ, hằng ngày ngài phải lội bộ đến

trường cách nhà hàng chục cây số. Để tiết kiệm,

Sác-tô quảy dép trên vai, đi chân không, đến cổng

trường mới xỏ dép vào chân. Bởi vậy, về sau, khi

lên làm Giáo hoàng, ngài rất yêu thương trẻ em và

đã quyết định cho thiếu nhi được rước lễ sớm.



- Tóm ý: Các thánh cũng là

những con người được sinh sống

trong những môi trường và hoàn

cảnh khác nhau. Các ngài cũng

có tuổi trẻ với những điểm mạnh

và điểm yếu của người trẻ.

Nhưng các ngài đã biết vượt

thắng chính mình để cộng tác với

ơn Chúa đạt đến sự thánh thiện.



III. ĐƯỜNG NÊN THÁNH CỦA TUỔI TRẺ:

VUI TƯƠI, CHUYÊN CẦN VÀ PHỤC VỤ

Ơn gọi căn bản của mỗi người Ki-tô hữu, dù trẻ hay

già, là nên thánh. Đối với những người trẻ, đó là

cuộc sống vui tươi, chuyên cần, khiêm nhường, yêu

thương, phục vụ và gieo rắc hòa bình. Như khi Đa-

minh Sa-vi-ô xin cha Gio-an Bốt-cô chỉ cho con

đường nên thánh. Cha đã gói lại trong ba cụm

từ: VUI TƯƠI, CHUYÊN CẦN và PHỤC VỤ.



- Đọc và suy ngẫm:

“Kinh cầu các thánh chẳng hề được phong”.

Các thánh không hề chấp nhất ai – Cầu cho chúng con.

Các thánh không hề nói xấu ai – Cầu cho chúng con.

Các thánh không hề nghĩ xấu cho bất cứ ai

Các thánh không hề giận dữ oán hờn ai

Các thánh không hề nói tục chửi thề

Các thánh không hề lười biếng lề mề



Các thánh không hề đam mê sắc dục xa hoa

Các thánh không hề cằn nhằn khó tính kêu ca

Các thánh không hề ba hoa kiêu ngạo

Các thánh không hề trộm đạo gian tham

Các thánh không hề nặng óc ích kỷ cá nhân

Các thánh không hề tỵ phân ganh ghét

Các thánh không hề la cà ngồi lê đôi mách

Các thánh không hề biển lận hà tiện chi ly



Các thánh không hề ngờ vực hồ nghi

Các thánh không hề so bì già trẻ cũ mới

Các thánh không hề có óc vụ luật biệt phái

Các thánh không hề kỳ thị giai cấp địa phương

Các thánh không hề thành kiến đóng khung

Các thánh không hề khinh chê kẻ khốn khó bần cùng

Các thánh có nói có, không nói không

Các thánh không biết thề dông thề dài



Các thánh không phách lối chê bai

Các thánh nghe lời nói xấu thì bỏ ngoài tai

Các thánh luôn khôi hài vui vẻ

Các thánh luôn ân cần với già trẻ lớn bé

Các thánh luôn quan tâm để ý mọi người

Các thánh luôn giữ nét mặt rạng rỡ vui tươi

Các thánh luôn sẵn sàng mỉm cười tha thứ

Các thánh cơn giận chẳng giữ quá hoàng hôn

Các thánh không được phục vụ anh em thì buồn

Các thánh luôn bận tâm đắp vun hòa thuận



Các thánh hay săn sóc người già nua bệnh hoạn

Các thánh hay an ủi kẻ lâm nạn, tù đày

Các thánh hay giúp người gặp họa tai thê thảm

Các thánh hay thông cảm với kẻ hàm oan

Các thánh hay chia sẻ với kẻ khát uống đói ăn

Các thánh hay chăm nom người ủ rũ liệt giường

Các thánh hay thương lo cho người sắp chết

Các thánh hằng ngày hy sinh trong công việc âm thầm

Các thánh bổn phận hằng tận tâm chu toàn



Các thánh dễ cười, dễ ngủ, dễ ăn

Các thánh dễ quên lầm lỗi, chẳng bàn tới bàn lui

Các thánh biết xin lỗi ngay khi lỡ lời

Các thánh luôn cầu nguyện cho mọi người xung quanh

Các thánh mỗi ngày thực hành một cử chỉ đẹp

Các thánh cung cách giản dị mà khuôn phép nết na

Các thánh học gương Đức Ki-tô khiêm hạ hiền từ

Các thánh trung thành vác thánh giá mình theo Chúa.



CẦU NGUYỆN 
GIỮA GIỜ



Lạy Chúa, xin cho

con luôn biết chọn

Chúa, yêu mến và

bắt chước đời sống

thánh thiện của

các vị thánh trẻ.





1. Bài học tâm linh:

“Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở,

để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em”.

(1Pr 1,15)

Lời mời gọi của thánh Phê-rô không chỉ dành cho

các tín hữu ngày xưa, nhưng còn dành cho mỗi

người chúng ta hôm nay.



2. Ghi nhớ: S.GLS / 172

- Vui vẻ chu toàn việc bổn phận hằng ngày

của mình.

3. Thực hành trong tuần:

- Viết câu sau đây, trang trí cho đẹp và treo

trước bàn học.



CHÚA MỜI TÔI NÊN THÁNH
VỚI CON NGƯỜI VÀ HOÀN CẢNH RIÊNG.

VỚI SA NGÃ CỦA QUÁ KHỨ VÀ MỎNG GIÒN CỦA HIỆN TẠI,

VỚI CÁI DẰM VẪN THƯỜNG XUYÊN LÀM TÔI NHỨC NHỐI.





1. Dặn dò:

- Chuẩn bị trước đoạn Lời

Chúa của gặp gỡ lần tới:

Gc 2, 14-17

- Nhớ vui vẻ chu toàn việc 

bổn phận hằng ngày của mình.



2. Cầu nguyện cuối giờ
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