






1. Các hệ phái Tin lành khởi đầu với sự kiện gì?

Ly khai khỏi Hội Thánh Công giáo năm bao

nhiêu? Do ai khởi xướng?

=> Năm 1517, khởi đầu là

cuộc “Cải cách Tôn giáo”

do Lu-tê-rô khởi xướng

dẫn đến việc ly khai khỏi

Hội Thánh Công giáo, lập

ra các hệ phái Tin Lành.



2. Vua Hen-ri VIII nước Anh ly khai khỏi Hội Thánh

Công giáo năm bao nhiêu?

Lập ra hệ phái tôn giáo nào?

=> Năm 1534, vua Hen-ri VIII

nước Anh ly khai khỏi Hội Thánh

Công giáo, lập ra Anh giáo.



3. Đứng trước các quan điểm của Tin lành, Hội

Thánh đã họp Công đồng chung nào? Năm bao

nhiêu? Xác định điều gì?

=> Đứng trước các quan điểm

của Tin Lành, từ năm 1545 đến

1563, Hội Thánh đã họp Công

đồng chung Tren-tô để xác

định đức tin truyền thống của

Hội Thánh cũng như đưa ra

những đường hướng canh tân.







CHUẨN BỊ 

NGHE LỜI CHÚA



Gặp gỡ 19 cho chúng ta biết, vì đời sống đạo

suy thoái trong Hội Thánh nên một số Ki-tô

hữu nhiệt tâm đã khởi xướng những cuộc cải

cách. Trong số những nhà cải cách, có người

vẫn ở lại trong Hội Thánh như thánh Đa-minh,

thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, nhưng có người lại

tách khỏi Hội Thánh như Lu-tê-rô, từ đó đã

tạo ra Giáo Hội Tin Lành với nhiều hệ phái

khác nhau.



Đứng trước các quan điểm của Tin lành, Hội

Thánh đã họp Công đồng chung Tren-tô để

canh tân Hội Thánh và xác định lại đức tin

tông truyền của mình.

Sống Tin Mừng đòi hỏi người tín hữu phải

luôn canh tân đời sống đức tin để sống như ý

Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa muốn chúng

ta sống như thế nào?



Đây là điều ngày xưa các

tín hữu Rô-ma đã từng

thắc mắc và đã được

thánh Phao-lô trả lời

trong đoạn thư ngài gửi

cho họ sau đây.

Mời các em đứng lên cùng lắng nghe Lời Chúa.





Bài trích thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

(Rm 12,4-13)

Cũng như trong một thân thể, chúng

ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận

không có cùng một chức năng, thì

chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng
chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô,



mỗi người liên đới với những người

khác như những bộ phận của một thân

thể. Chúng ta có những đặc sủng khác

nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa

ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn

sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với

đức tin.



Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ.

Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên

răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát,

thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì

phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái

thì vui vẻ mà làm.



Lòng bác ái không được giả hình giả

bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha

thiết với điều lành; thương mến nhau

với tình huynh đệ, coi người khác trọng

hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải;

lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.



Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa.

Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ

kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và

chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ

với những người trong dân thánh

đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần

tiếp đãi khách đến nhà.



Thinh lặng giây lát…





a. Đoạn Lời Chúa vừa nghe là một chuyện kể hay

một bài giảng?

=> Đoạn Lời Chúa vừa nghe là bài giảng về đời

sống đạo.

b. Tìm những từ ngữ chính trong đoạn văn?

=> Cụm ngữ chính: liên đới, ân sủng, phục vụ, bác

ái, chia sẻ.

Dẫn ý từ Lời Chúa:



c) Tìm câu tóm ý của đoạn văn?

=> Câu tóm ý: Câu 5b

“Mỗi người liên đới với những người khác như

những bộ phận của một thân thể”.

d) Đặt tựa đề ngắn cho đoạn văn?

=> Tựa đề ngắn: Cách sống đạo.





I. XÃ HỘI LOẠN LẠC

- Thế kỷ XVII-XVIII:

+ Chiến tranh xảy ra liên miên tại Châu Âu: chiến

tranh tôn giáo, chiến tranh giành quyền lợi giữa

quân đội nhà vua và quân đội quý tộc.

+ Dân chúng phải đóng thuế rất nặng và thường

xuyên bị đói kém.

+ Công lý không được tôn trọng.



Thế kỷ XVI: Chiến tranh tôn giáo ở Pháp 

(từ năm 1562 => năm1598) 

Thảm sát ngày lễ thánh Barthôlômêô



Thế kỷ XVII: Chiến tranh 30 năm

(từ năm 1618 => năm1648) 



Người Tin Lành ở Bohemia bị chém đầu



Những hậu quả của cuộc chiến tranh 30 năm



Hòa ước Westphalia (năm 1648)



- Năm 1683, quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ lại đe

dọa Châu Âu. Họ kéo quân đến tận thủ đô Viên

(Áo): nhà vua bỏ chạy, dân chúng tuyệt vọng.



Dưới sự bảo trợ của Đức

Trinh nữ Maria, quân

Công giáo giành chiến

thắng. Để ghi nhớ ơn này,

Đức Thánh Cha In-no-

xen-tê XI đã lập lễ kính

Thánh Danh Đức Maria

vào ngày 12.9 hằng năm.



Quân Công giáo giành chiến thắng



- Cuộc canh tân trong Hội Thánh đã làm nảy sinh đời

sống cầu nguyện nơi nhiều giáo dân và linh mục.

II. TINH THẦN CẦU NGUYỆN VÀ BÁC ÁI

- Nhiều dòng tu dấn thân tích cực cho công cuộc từ

thiện bác ái.

- Một số khuôn mặt nổi bật:



► Thánh Phan-xi-cô Sa-lê:

thuyết phục nhiều anh em

Tin lành trở lại với Hội

Thánh Công giáo; mở các

lớp Giáo lý, thăm viếng

người nghèo khổ, đau yếu và

mở chủng viện đào tạo các

linh mục.



► Thánh Vinh-sơn Phao-lô:

nâng đỡ dân nghèo về thể

chất cũng như tinh thần.

- Năm 1625, lập tu đoàn

truyền giáo Vinh Sơn (dòng

La-gia-rít).

- Cùng thánh nữ Lu-i-giơ

Ma-ri-ắc lập ra tu đoàn Nữ

Tử Bác Ái.



III. THỜI ĐẠI “TRIẾT HỌC KHAI SÁNG”

- Phong trào “Triết học khai sáng”: dựa vào

những tiến bộ khoa học và lịch sử, các triết gia thế

kỷ XVIII muốn đặt lại các bậc thang giá trị dựa

vào “ánh sáng” của lý trí thay vì của mạc khải.

- Các triết gia tiêu biểu cho thời kỳ này:

Mông-tét-ki-ơ, Von-te, Đi-đê-rô, Rút-xô.



Các triết gia của “Triết học khai sáng” cho rằng:

- Đề cao lý trí đến độ hạ thấp đức tin và coi đức tin

là đối nghịch với lý trí.

- Chống lại quyền bính của nhà vua và của Giáo

hoàng để bảo vệ các ý tưởng của họ.

- Nhân danh lý trí để tuyên chiến chống lại

Ki-tô giáo.

- Họ cho rằng Thiên Chúa không hề tự mặc khải, và

cũng không thể nói với con người.



Mông-tét-ki-ơ (1689-1755). Von-te (1694-1778).



Đi-đê-rô (1713-1784). Rút-xô (1712-1778).



♦ Nguyên nhân:
- Thế kỷ XVII-XVIII, kinh tế Pháp xuống dốc, ngân quỹ

quốc gia trống rỗng.

- Xã hội chia thành 3 giai cấp: quý tộc, giáo sĩ và thứ dân.

- Đời sống nông dân ngày càng khó khăn vì thuế cao, bị

giai cấp quý tộc và giáo sĩ áp bức.

- Những tư tưởng triết học thời khai sáng về tự do, công

bằng đã thúc đẩy tầng lớp thứ dân đứng lên đòi quyền lợi

cho mình.

IV. CÁCH MẠNG PHÁP 1789



♦ Diễn biến:
- Ngày 14.7.1789, dân chúng phá ngục Bát-ti-ơ

=> Cuộc cách mạng Pháp bùng nổ.

- Cuộc cách mạng kéo dài 10 năm.

- Các đặc quyền của giáo sĩ bị bãi bỏ, tài sản của Hội

Thánh bị quốc hữu hóa, các giáo sĩ phải cam kết trung

thành với chế độ, nhiều giáo sĩ bị giết, các tu sĩ bị cấm

tuyên khấn.

- Lịch Grê-gô-ri-ô được thay bằng lịch Cộng hòa.

- Một số nhà cách mạng còn muốn xóa bỏ Ki-tô giáo để

tôn thờ nữ thần lý trí.



Ngày 14.7.1789, dân chúng phá ngục Bát-ti-ơ ở Pa-ri



Tranh: “Nữ thần tự do trên chiến lũy” của Delacroix





♦ Ý nghĩa:
Cuộc cách mạng Pháp không chỉ

làm thay đổi sâu xa xã hội Pháp mà

còn gây ảnh hưởng sâu rộng trên

khắp Châu Âu và toàn thế giới.





CẦU NGUYỆN 

GIỮA GIỜ



Trong thư gửi cho các tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô nhắc

chúng ta: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên

nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy

chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh

thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.”

(Rm 12,12-13)

Trong tâm tình đó, chúng ta cùng cầu nguyện với Lời Chúa

trong sách Huấn ca sau đây:

Cầu nguyện giữa giờ:



GLV: Hỡi con, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của

người nghèo.

Tất cả lớp: Xin dạy con biết sống yêu thương.

GLV: Đừng để kẻ khốn cùng luống công chờ đợi.

Tất cả lớp: Xin dạy con biết sống yêu thương.

GLV: Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi.

Tất cả lớp: Xin dạy con biết sống yêu thương.



GLV: Kẻ khốn khổ nài xin, con đừng từ chối.

Tất cả lớp: Xin dạy con biết sống yêu thương.

GLV: Gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi.

Tất cả lớp: Xin dạy con biết sống yêu thương.

GLV: Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn.

Tất cả lớp: Xin dạy con biết sống yêu thương.

GLV: Hãy lắng nghe kẻ nghèo, và nhã nhặn chào lại họ.

Tất cả lớp: Xin dạy con biết sống yêu thương.



Hát: Gặp gỡ Đức Ki-tô

Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi

cuộc đời mình. Gặp gỡ

Đức Ki-tô đón nhận ơn tái

sinh. Gặp gỡ Đức Ki-tô

chân thành mình gặp

mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô

nảy sinh tình đệ huynh.





1. Bài học tâm linh:

“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên

nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần

cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người

trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn,

và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.”

(Rm 12,12-13) 



2. Ghi nhớ:     S.GLS / 152

Đi thăm và giúp đỡ người nghèo.

3. Thực hành trong tuần:





1. Dặn dò:

- Chuẩn bị đoạn Lời Chúa của gặp gỡ lần tới:

Is 58,6-7

- Trong tuần này, nhớ đi thăm người nghèo trong

giáo xứ mình (ít nhất là 01 người).



2. Cầu nguyện cuối giờ
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