






1. Nguyên nhân chia rẽ Hội Thánh Đông phương và

Tây phương?

=> Khác nhau về thủ đô, người lãnh đạo, ngôn ngữ,

Giáo lý, Phụng vụ trong Thánh lễ, luật độc thân

linh mục…



2. Bạn cần làm gì để góp phần xây dựng sự hiệp nhất

trong Hội Thánh?

=> Cầu nguyện cho sự hiệp nhất.







CHUẨN BỊ 

NGHE LỜI CHÚA



Gặp gỡ 16 cho chúng ta biết có nhiều nguyên

nhân ngấm ngầm từ lâu dẫn đến cuộc chia rẽ

giữa Hội Thánh Đông phương và Tây phương.

Mỗi bên có một lịch sử riêng, ngôn ngữ riêng,

suy nghĩ riêng... Hai bên đều tìm ra những lý do

để biện hộ cho lập trường của mình. Đến năm

1054, hai bên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với

nhau, mỗi bên đi con đường riêng của mình.



Nhìn lại Hội Thánh sơ khai, chúng ta thấy cũng đã xảy

ra sự chia rẽ giữa các tín hữu. Cụ thể là trong cộng

đoàn tín hữu Ê-phê-xô. Trong dịp này, thánh Phao-lô đã

viết thư khuyên họ hãy nỗ lực duy trì sự hiệp nhất bằng

cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Ngài còn khuyên

họ hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy

tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Giờ đây, chúng ta

cùng lắng nghe lại đoạn thư của thánh Phao-lô.
Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.





Bài trích thư thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô

(Ep 4,1-6)

“Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi

khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng

với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban

cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm

tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác

ái mà chịu đựng lẫn nhau.



Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp

nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách

ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có

một thân thể, một Thần Khí, cũng như

anh em đã được kêu gọi để chia sẻ

cùng một niềm hy vọng.



Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa.

Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép

rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của

mọi người, Đấng ngự trên mọi người,

qua mọi người và trong mọi người.”





a) Đoạn Lời Chúa vừa nghe là một chuyện kể hay

một bài giảng?

=> Đoạn lời Chúa vừa nghe là một bài giảng về sự

hiệp nhất.

b) Những cụm từ nào được lặp đi lặp lại? Nhằm

mục đích gì?

- Những cụm từ được lặp lại: chỉ có một…, mọi

người.

=> Mục đích: xây dựng sự hiệp nhất.

Dẫn ý từ Lời Chúa:



c) Câu nào có thể tóm ý đoạn Kinh Thánh trên?

=> Câu tóm ý: Câu 3
“Anh em hãy thiết tha duy trì

sự hiệp nhất mà Thần Khí

đem lại, bằng cách ăn ở thuận

hoà gắn bó với nhau.”

d) Đặt tựa đề ngắn cho đoạn văn?

=> Tựa đề ngắn: Sống hiệp nhất.





I. KHỐI KI-TÔ GIÁO

- Thế kỷ XI-XIII các nước Châu Âu đều theo

Ki- tô giáo, họ liên kết với nhau thành một khối gọi

là khối Ki-tô giáo, hay còn gọi là Nước Ki-tô.

- Nước Ki-tô này chỉ vâng phục quyền tối cao

của Đức Giáo hoàng là người đại diện Chúa Ki-tô ở

trần gian.

Khối Ki-tô giáo được 

hình thành như thế nào?



=> Các nước Châu 

Âu là một đại gia đình 

con cùng một Cha 

trên trời.

- Khối Ki-tô giáo (các nước Châu Âu) có quan

điểm sống như thế nào?



* Hai nét nổi bật thời Nước Ki-tô là: 

- Tinh thần đan tu: Các đan sĩ đóng góp vai trò tích cực

trong việc cải tổ, đưa tinh thần đan tu vào xã hội.

=> Đan sĩ là kiểu mẫu của Ki-tô hữu.



- Quyền lực Giáo hoàng:

Trong thời kỳ này, Đức

Giáo hoàng trở thành

vị lãnh đạo trong toàn

cõi Nước Ki-tô.

=> Các ngài ngày càng

can thiệp vào những

chuyện trong xã hội và

trở thành trọng tài của

các quốc gia.



Nguyên nhân, mục đích hình thành cuộc Thập Tự chinh?

II. THẬP TỰ CHINH

- Thế kỷ VII, người Hồi

giáo Ả Rập đã chiếm

Palestine (Đất Thánh).

Lúc đó, họ tương đối dễ

tính với tín hữu địa

phương và khách hành

hương, miễn là những

người này nộp thuế.



- Năm 1070, Đất Thánh

nằm dưới sự kiểm soát

của người Hồi giáo Thổ

Nhĩ Kỳ, tình hình thay

đổi. Họ không chỉ đe dọa

người hành hương mà

còn muốn tấn công đế

quốc By-dăng-tin (đế

quốc Rô-ma Phía Đông).



- Năm 1095, 

Đức Giáo hoàng 

U-ba-nô II kêu 

gọi hiệp sĩ, vua 

chúa và các Ki-

tô hữu giúp đỡ 

Ki-tô giáo 

phương Đông 

giành lại Đất 

Thánh.



-Từ 1095 =>1291 có 8

cuộc viễn chinh: Những

người tham gia đều thêu

hình thập tự trên cờ hiệu

và quần áo nên được gọi là

Thập Tự quân và những

cuộc viễn chinh đó được

gọi là Thập Tự chinh.

Từ 1095-1291 có mấy cuộc Thập Tự chinh? Tên gọi?





- Những cuộc

Thập Tự chinh ban

đầu là ý tốt, nhưng

lại gây ra nhiều

thiệt hại thảm

khốc, để lại những

hậu quả đáng tiếc.

- Kết cuộc: Đất Thánh vẫn không được giải phóng.

Nhận xét về những cuộc Thập Tự chinh và kết cuộc của nó?



III. TRẤN ÁP CÁC LẠC GIÁO

a. Lạc giáo: Là việc tín hữu

ngoan cố chối bỏ hoặc hồ

nghi những chân lý đức tin đã

được Huấn quyền Hội Thánh

Công giáo buộc phải tin và

phải giữ. (GLHTCG 2089)

- Thế nào là Lạc giáo?  

- Nguyên nhân nào dẫn đến Lạc giáo?



b. Những nguyên nhân đã tạo ra các Lạc giáo:

- Hội Thánh có nhiều điều đáng tiếc:

+ Đa số các vị lãnh đạo trong Hội Thánh không

sống đúng tinh thần Tin Mừng.

+ Vua quan được can thiệp vào việc phong chức

hàng giáo sĩ của Hội Thánh.



- Đức Giáo hoàng Grê-gô-ri-ô VII 

đẩy mạnh việc cải cách trong Hội 

Thánh dẫn đến:

Xuất hiện nhiều nhóm tín hữu

trở về nguồn Tin Mừng, phản

kháng sự giàu có xa hoa của

nhiều vị trong hàng giáo sĩ.



Các Lạc giáo:

- bị loại bỏ,

- bị đuổi ra khỏi Hội Thánh,

- bị trấn áp bằng võ lực và Tòa điều tra.

=> Thật đáng tiếc!



c. Những nhóm Lạc giáo nổi tiếng:

Nhóm Van-đô và nhóm Ca-tha:

+ Nhóm Van-đô
Nhóm Người nghèo thành Lyon do Van-đô phát động khoảng

năm 1173. Ông vốn là một thương gia giàu có, bối rối về lợi tức, đã

đem bán toàn bộ tài sản rồi đi rao giảng về sự nghèo khó của Tin

Mừng. Ông quy tụ nhiều nhóm nam nữ. Dầu ít học nhưng họ rất tự

phụ, họ chiếm đoạt chức năng của các Tông đồ và dám rao giảng

Tin Mừng nơi công cộng. Bằng một lối sống nghèo giả dối và dưới

vẻ thánh thiện trá ngụy. Họ khinh bỉ Giám mục, giáo sĩ cho rằng các

vị này quá giàu sang và sống trong lạc thú. Nhóm này đã đi tới chỗ

chối bỏ quyền bính của Hội Thánh và một số Bí tích.



Đang làm



Nhóm Ca-tha (Cathares): những người tự nhận mình là

tinh tuyền, thiện hữu. Họ chủ trương Nhị nguyên, khước từ

hôn nhân, coi thân xác là xấu, tuyên xưng có hai Thiên

Chúa: Chúa thiện và Chúa ác. Cũng vậy, họ nghĩ rằng có hai

Giáo Hội: Giáo Hội tốt là Giáo Hội của họ, Giáo Hội của

Chúa Giê-su Ki-tô; và Giáo Hội xấu là Giáo Hội Rô-ma. Họ

lấy lại nhiều nghi lễ của Giáo Hội Thượng cổ.

+ Nhóm Ca-tha



CẦU NGUYỆN 

GIỮA GIỜ



- Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo tôn giáo.

- Cầu nguyện cho các nước biết tôn trọng lẫn nhau,

cùng nhau xây dựng hòa bình.

- Cầu cho các Ki-tô hữu sống

tinh hần hiệp nhất.

Các em cầu nguyện tự phát. Sau mỗi ý nguyện cả lớp

thưa: “Xin chúa nhậm lời chúng con”.

Cầu nguyện giữa giờ:



Hát: KINH HÒA BÌNH





1. Bài học tâm linh:

“Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà

thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó

với nhau”. (Ep 4,3)

Sống không khắt khe, không kết án những

thiếu sót của người khác, vì làm như vậy dễ đẩy họ

thêm xa cách Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta

nên thông cảm và dùng tình yêu thương giúp họ

thay đổi.



2. Ghi nhớ: S.GLS / 127, 128

- Tìm trong Tân Ước câu Kinh

Thánh nói lên sự hiệp nhất, bao dung,

tha thứ mà mình tâm đắc, viết vào vở,

học thuộc.

- Tập sống bao dung với người khác.

3. Thực hành trong tuần:





1. Dặn dò:

- Đọc trước gặp gỡ 18, đọc đoạn Lời Chúa của

gặp gỡ này: Mt 5,1-9

- Đọc trước: Các Lạc

giáo, thánh Bê-na-đô,

Phan-xi-cô và Đa-minh.

- Thực hành sống bao dung với người xung

quanh mình.



2. Cầu nguyện cuối giờ
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